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Het bewustzijns-model 

©LTC 

Drama 
 

Situatie 
 

Keuze 
 

Gelegenheid 
 

Bewustzijns-sprong 

Focus Typerende vragen 

De ander 
Reactie, reageren op emoties 
Mee laten slepen door situatie  
of anderen 
Oorzaak buiten zichzelf zoeken 
 

Wie heeft het gedaan? 
Wiens schuld is het? 
Hoe kon dit nu gebeuren? 
 

De (snelle) oplossing 
Schadebeheersing 
De ‘dingen’ weer normaal krijgen 
 

Hoe lossen we dit zo snel mogelijk op? 
Hoe krijgen we het weer terug zoals het was? 
 

Jezelf en je eigen rol 
Je relatie met wat er gebeurt 
Je eigen verantwoordelijkheid 
 
 

Wat is mijn rol in het veroorzaken van 
deze situatie of in het toestaan dat deze voortduurt? 
Wie ben ik in deze situatie? Wie verkies ik te zijn? 
Hoe wil ik me tot deze situatie verhouden?  
Welke stappen kies ik om verder te kunnen gaan? 
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De gelegenheid of kans tot 
(persoonlijke) ontwikkeling 
 
 
 

Wat wil hier gebeuren? 
Waartoe word ik door deze situatie uitgenodigd? 
Welke kans of cadeau ligt hier verscholen? 
Welke mogelijkheid tot (persoonlijke) groei is hier aanwezig? 
 

Bron: Wat wél werkt. Transformational Presence, een nieuwe manier van leven, een nieuwe manier van werken (2011). Alan Seale. 

Niveau 



Het bewustzijns-model 

• De omvang van het Drama is rechtevenredig met de Gelegenheid tot groei. 

• Als je in Drama of Situatie blijft hangen geef je de macht aan iets buiten jezelf. 

• Bewust kiezen wie je in relatie tot de situatie wilt zijn geeft je de kracht los te breken uit de 
strijd, uit bestaande patronen en geeft je de mogelijkheid om nieuwe omstandigheden en 
realiteiten te creëren. 

• Zodra je de Gelegenheid hebt geïdentificeerd kies je hoe je die wilt gebruiken en welke rol je 
wilt gaan spelen. Als je je richt op het potentieel beweeg je heen en weer tussen de niveaus 
van Keuze en Gelegenheid; elke Keuze onthult meer over de Gelegenheid, en hoe dieper je 
afdaalt in de Gelegenheid, des te duidelijker worden de mogelijke Keuzes. Als gevolg daarvan 
begint je perceptie van de situatie te veranderen en ben je in staat verder te gaan met 
nieuwe niveaus van inzicht en duidelijkheid. 

• Leren leven en werken vanuit de niveaus van Keuze en Gelegenheid begint met gericht en 
gedisciplineerd genoeg zijn om voorbij het Drama te stappen. Vervolgens word je uitgenodigd 
moedig genoeg te zijn om de Gelegenheid bij de naam te noemen in plaats van uitsluitend 
het probleem op te lossen. 

• Het begint met moedig genoeg zijn om te kiezen wie je wilt worden, om te kiezen welke 
relatie je wilt hebben met de omstandigheden die zich voordoen en om een gewoonte te 
maken van het stellen van de vragen: 
- tot welke keuze word ik hierin uitgenodigd? 
- welke kans of gelegenheid tot groei ligt hier verscholen? 
- wat wil hier gebeuren? 

• Laat dan wat er wil gebeuren je de weg tonen. 

 

 
November 29, 2016 LEEFSTIJL TRAINING & COACHING 



Eigen regie onderzoek 

November 29, 2016 LEEFSTIJL TRAINING & COACHING 





November 29, 2016 LEEFSTIJL TRAINING & COACHING 



November 29, 2016 LEEFSTIJL TRAINING & COACHING 



November 29, 2016 LEEFSTIJL TRAINING & COACHING 

Of bel Mathilde Lub 06 36 10 86 25 


